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Şehit  Hikmet  Aydemir  göleti  törenle  açıldı 


Yapımına  2013 
yılı  ortalarında  başlanan  Gürsu  köyü  (Tekelüze)  Şehid  P.  Onbaşı  Himmet  Aydemir  Göleti,  İlimiz  Valisi  İbrahim  Halil  Çomaktekin'in  de  katılımları  ile 
gerçekleştirildi. 

1962  yılından  bu 


yana  Gürsuluların  rüyalarını  süsleyen  Sarıkaya  mevkiindeki  göletin  açılışı  için  9  Mayıs 
2015  Cumartesi  günü 
resmi  bir  tören  düzenlendi.  Saat  11.00'de 
başlayan  tören  öncesi 
Arpaderesi  köyü  yol  ayırımdan,  köyün  3  ki¬ 


lometre  kuzeyindeki 
gölet  alanına  kadar  onlarca  pankart  ve  devasa  Türk  bayrakları  ile 
süslendi.  İl  Özel  İdaresi  Genel  Sekreterliği 
tarafından,  Tokat  İSOT 
İnşaata  ihale  edilen 
gölet  duvarı  10  metre 
yükseklikte  olup,  75 


bin  metre  küp  su  tutma 
kapasitesine  sahip. 
Gölet  2000  dönüm 
araziyi  sulayacak. 

Törene;  Vali  İbrahim  Halil  Çomaktekin, 
ilimiz  milletvekilleri: 
Dr.  Avni  Erdemir  ve  Ramis  Topal,  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz,  Amasya  Üniversitesi  Rektörü  Prof.  Metin  Orbay, 
Amasya  İl  Özel  İdaresi 
Genel  Sekreteri  A.  Faruk  Aykutlu,  Amasya  İl 
Genel  Meclisi  Başkanı 
Mustafa  Çıttır,  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  il  ve  ilçemiz  daire 
amirleri,  il  genel  meclisi  üyeleri,  Ak  Parti 
milletvekili  adayları 
Sait  Yüce  ve  H.  Ali  Cesur,  CHP  milletvekili  adayı  Mustafa  Tuncer, 


siyasi  parti  ilçe  başkanları,  muhtarlar, 
köy  halkı  ve  vatandaşlar  katıldılar. 

Saygı  duruşu  ve 
İstiklal  marşımızın 
okunması  ile  başlayan 
törende,  2007'de  Şırnak'ta  vatani  görevini 
yaparken  şehid  olan 
Himmet  Aydemir'in  öz 
geçmişi  okundu.  Açış 
konuşmasını  yapan 
köy  muhtarı  Salih  Duman,  katılımcılara  ve 
göletin  yapımında  emeği  geçenlere  teşekkür  etti.  Daha  sonra  sırası  ile  milletvekilleri: 
Ramis  Topal  va  Dr.  Avni  Erdemir  ve  Vali  İbrahim  Halil  Çomaktekin  birer  konuşma 
yaptılar.  Etkinlik;  plaket  töreni  ve  yemek  ik¬ 


ramı  ile  son  buldu. 

Başta  Vali  İbrahim  Halil  Çomaktekin 
olmak  üzere;  Köyün 
yaşlısı,  genci  ile  profesyonel  bir  organizasyona  imza  atan  Birol 
Alpat'a,  dönemin  valisi 
Abdil  Çelil  Öz'e,  önceki 
Kaymakam  Engin  Uysal'a,  dönemin  dernek 
başkanı  Birol  Gegin'e, 


Ak  Parti  Genel  Sekreteri  Haluk  İpek  ve  emekli  astsubay  Ali 
Taş'a,  İl  özel  idaresi 
personeli,  il  genel  meclisi  üyeleri  ne,  köy 
muhtarı  Salih  Duman 
ve  projenin  gerçekleşmesinde  emeği  geçen  isimsiz  kahramanlara  ve  herkese  teşekkür  ederiz. 
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Kaymakam  Kudret  Kurnaz 
köy  gezilerine  başladı 


ilçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  3 
Mayıs  2015  Pazargünü 
köy  ziyaretlerini  başlatarak  Alçakbel, 
Şeyhli,  Korubaşı  (Serniç),  Kavaloluğu,  Kozluca  ve  Destek  köylerini  ziyaret  etti. 

Ziyaretlere:  İl  genel  Meclisi  üyeleri  Sezai  Cingöz,  Yusuf  Koca, 
G.  Hayati  Özkan  ve 
daire  amirleri  eşlik  etti. 

Köy  muhtarları,  ihtiyar  heyeti  ve  köy  halkının  da  hazır  bulunduğu  ziyaretler  esnasın¬ 
da,  köy  halkının  ihtiyaç 
ve  isteklerini  yerinde 


dinleyen  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz;  "Sorunların  çözülmesi  ile 
ilgili  gerekenlerin  yapılacağı  ve  halkımızın 


ihtiyaçlarının  imkânlar 
ölçüsünde  en  kısa  sürede  giderileceğini" 
belirtti. 


Durucasu  köyü  camii  için 


AK  Parti  seçim  bürosu 
törenle  hizmete  girdi 


Adalet  ve  Kalkın-  Bürosu  9  Mayıs  2015 
ma  Partisi  İlçe  Seçim  Cumartesi  günü  dü¬ 


zenlenen  bir  törenle 
hizmete  girdi. 

Atatürk  Bulvarın¬ 
da  saat  13.  30'da  başlayan  açılışa;  Ak  Parti 
Genel  Başkan  Sekreteri  Haluk  İpek,  ilimiz 
milletvekilleri:  M.  Naci 
Bostancı  ve  Avni  Erdemir,  Amasya  Belediye 
Başkanı  Cafer  Özdemir,  Önceki  dönem  ilimiz  milletvekili  Akif 
Gülle,  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  Ak 
Parti  İl  başkanı  Meh¬ 


met  Ünek  ve  il  yöneticileri,  milletvekili  adayları  Sait  Yüce  ve  H.  Ali 
Cesur,  İlçe  başkanı  Tekin  Sobacı  ve  yönetim 
kurulu  üyeleri  ile  partililer  katıldılar." 

7  Haziran  seçimlerinin  AK  Parti'nin 
geride  kalan  13  yıldaki 
en  önemli  seçimi  olduğunu  belirten  Bostancı,  seçimlere  yine 
tek  başına  iktidar  olma 
hedefiyle  girdiklerini 

söyledi.  (Devamı  sayfa  3'de) 


açılış  töreni  düzenlendi 


Yunus  Baba  mütevazı  bir 


ilçemize  bağlı 
Durucasu  Köyü  Camii 
bir  yıl  gibi  kısa  sürede 
tamamlanarak  hizmete  girdi. 

5  Mayıs  2015  Salı 
günü  öğle  namazı  öncesi  yapılan  açılış  törenine;  Amasya  Vali  yardımcısı  SuatSeyidoğlu, 
Amasya  AK  Parti  milletvekili  M.  Naci  Bostancı,  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Belediye 
Başkanı  Bayram  Öztürk,  İl  Müftüsü  İsmail 
İpek,  İlçe  Müftüsü  Ha¬ 


run  Yılmaz,  İl  Genel 
Meclisi  Üyesi  Yusuf  Koca,  MHP  milletvekili  adayı  Mehmet  Sarı,  AK 
Parti  milletvekili  adayı 
Sait  Yüce,  siyasi  parti 
ilçe  başkanları  ve  vatandaşlar  katıldı. 

İlçemiz  vaizlerin¬ 
den  Bilal  Eker'in 
Kur'an-ı  Kerim  tilaveti 
ile  başlayan  törende 
köy  muhtarı  Serdar  Özdemir,  hoş  geldiniz  sunumunu  yaptı.  İnşaatına  2014  yılında  başlanan  ve  bir  yıl  gibi  kısa 


sürede  biten  camiinin 
maliyeti  600  bin  lirayı 
buldu.  Açılış  töreninde 
ilk  konuşmayı  İlçe  Müftüsü  Harun  Yılmaz  yaptı;  "Camilerimiz  mekanları  ile  verdiği  mesajlar  ve  maneviyatı  ile  çok  önemlidir.  Camiilerimiz  bizleri  bir 
araya  getiren  yapılar 
olduğu  gibi  kalplerimi¬ 
zi,  duygularımızı  ve  düşüncelerimizi  de  bir  araya  getirir.  Camiiler 
Kabe’nin  şubeleridir" 
dedi. 

Ezanların  dinin 
temeli  olduğunu,  bunların  okunduğu  en  güzel  yerlerin  minareler 
ve  camiiler  olduğunu 
vurgulayan  Amasya 
Vali  Yardımcısı  Suat 
Seyidoğlu,  camiinin 
yapılışında  emeği  geçenleri  kutladı. 

Son  konuşmacı  olarak  söz  alan  Amasya 
milletvekili  M.  Naci 
Bostancı  konuşmasına 


camilerin  ve  kiliselerin 
şehrin  en  merkezi  yerlerinde  olduğunu  dile 
getirerek;  "Camiiler  insanların  cem  olduğu 
yerlerdir.  Allah'ın  evidir.  Camiiler  birbirin¬ 
den  farklı  meşrepte, 
düşüncede  olan  insanların  aynı  kıblede  ve 
aynı  istikamette  toplandığı  merkezlerdir. 
Bakın  bugün  burada 
MHP'den  çok  kıymetli 
kardeşim  Mehmet  Sarı, 
AK  Partiden  çok  kıymetli  arkadaşlar  var. 
Biraz  sonra  bu  camide 
aynı  kıbleye  yöneleceğiz.  Camilerimiz  farklı 
görüş  ve  düşüncede  olan  insanların  bir  araya 
geldiği  kutsal  mekanlardır."  dedi. 

İl  Müftüsü  İsmail 
İpek'in  açılış  duasından  sonra  kurdele  kesilerek  camiide  öğle 
namazı  kılındı.  Namaz 
sonrası  davetlilere 
yemek  ikram  edildi. 


İlçemize  bağlı  Çakırsu  (Yonnus)  köyünde  on  yıllardır  süren  Yunus  Baba  anma 
günü  yapıldı. 

Mayıs  ayında  baharın  gelmesi  ile  birlikte  geleneksel  olarak 
her  yıl  yapılan  etkinlik 
sade  bir  törenle  bu  yıl 
türbe  yanında  değil, 
Çakırsu  camii  ve  bahçesinde  gerçekleştirildi. 

Yunus  Baba  Kimdir? 


Yonnus  Baba  olarak  da  bilinen  Yunus 
Baba  nın  bölgeye  yerleşen  Şelçuklular  dönemindeki  "Taşabad" 
erenlerinden  olduğu 
bilinmektedir.  İlçemize  bağlı  18  kilometre  uzaklıktaki  Çakırsu  köyü  girişindeki 
kabristanlıkta  türbesi 
vardır.  Türbe  değişik 
dileklerde  bulunmak 
üzere  ziyaret  edilmek¬ 
te  olup,  bahar  ayının 
gelmesi  ile  birlikte  tür¬ 


be  yanında  toplu  namaz  kılınıp,  şükür 
duası  ile  birlikte  topluca  yemek  yenir. 

9  Mayıs  2015  Cumartesi  günü  öğle  namazından  önce  başlayan  etkinlikte  Çakırsu 
camiinde  Mevlid-i  Şerif 
okutuldu.  Topluca  öğle 
namazının  edasını  müteakip,  köy  halkı  ve  misafirlere  Yemekhaneye  çevrilen  atıl  durumdaki  okulda  yemek 
ikram  edildi. 
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Mehmet  Sarı  seçim  çalışmalarına 
hız  kesmeden  devam  ediyor 


Kaymakam  ın  köy 
ziyaretleri  sürüyor 


MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet 
Sarı,  İlçemize  bağlı 
Durucasu  Köyü  nde  camii  açılışına  katıldı. 

Durucasu  Köyünde  yapımı  tamamlanan  camiinin  açılış 
törenine  Vali  Yardımcısı  Suat  Seyitoğlu, 
MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet 


Sarı,  İl  Müftüsü  İsmail 
İpek,  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Belediye 
Başkam  Bayram  Öztürk,  MHP  İl  Başkanı 
Kadir  Kutay  Samsun, 
İlçe  Başkanı  Aslan  Berber  ve  partililer  ve  vatandaşlar  katıldı. 

Yapılan  konuşmalardan  sonra  köy 
camiisi,  kesilen  kurde¬ 


lenin  ardından  dualarla  ibadete  açıldı.  Yeni 
yapılan  camiide  cemaatle  birlikte  öğle 
namazını  kılan  Mehmet  Sarı,  daha  sonra 
köylülerle  biraya  geldi. 
Köy  halkının  yoğun  ilgi 
gösterdiği  Sarı,  köydeki  bayanlarla  selâmlaştı.  Yaşlı  bir  kadın 
Mehmet  Sarı'ya  sarıla¬ 


rak  hayır  duasında  bulundu.  Sarı,  bayanlara 
teşekkür  ederek  köy¬ 
den  ayrıldı. 

MHP  Amasya  milletvekili  adayı  Mehmet 
San,  kendi  köyü  olan 
Uluköy'de  Mevlid  programına  davetli  olarak  katıldı.  Yemek  ikramının  yapıldığı  mevlidde  dualar  edildi.  Sarı,  ardından  köy  esnafım  ziyaret  etti.  Köy 
berberinde  tıraş  olan 
bir  vatandaşı  gören 
Sarı'nın,  eline  aldığı  tıraş  fırçası  ile  vatandaşın  yüzüne  köpük 
sürmesi  renkli  görüntüler  oluşturdu.  Köy 


meydanında  bir  süre 
vatandaşlarla  sohbet 
eden  Mehmet  Sarı,  köyün  ileri  gelen 
larının  ellerini  öperek 
sağlık  sıhhat  diledi. 

Öte  yandan  Sarı'nın  Amasya  ve  tüm 
ilçelerinde  seçim  çalışmaları,  Seçim  Koordinasyonu  Merkezinin  programları  çerçevesinde  gece-gündüz  aralıksız  olarak  devam  ediyor. 

Mehmet  Sarı,  10 
Mayıs  2015  günü 
kutladığımız  tüm  annelerin  "Anneler  Günümü  kutladı. 


Temiz  Çevre  için  yürüdüler 


Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  tarafından  başlatılan  etkinlikler  kapsamında  6  Mayıs  2015  Çarşamba  günü  Belediye  önünden 
başlayıp  Sanayi  Köprü- 
sü’ne  kadar  devam  eden  yürüyüşte  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürü  Ömer  Bolat,  kurum  müdürleri 
ile  öğrenciler  çevre  temizliği  yaptı. 


Bolat,  "1-7  Mayıs 
2015  tarihleri  arasında 
Çevre  ve  Şehircilik  Bakanımız  İdris  Güllüce 
Bey'in  talimatı  ile  her 
ilde  olduğu  gibi  ilimiz¬ 
de  de  Temiz  Çevrem 
farkındalık  programı 
dahilinde  Taşova  ilçemizde  bu  programı  düzenledik.  Bu  programı 
yapmamızdaki  amaç 
topluma  çevre  temizliği  ile  ilgili  farkındalık 
oluşturmak,  çevre  te¬ 


mizliği  ve  çevre  konusunda  bilinç  oluşturmaktır"  dedi. 

Belediye  Başkanı 
Bayram  Öztürk  ise, 
"Bugün  yapılan  bu  etkinlikle  amaç  çevre  temizliği  ile  ilgili  duyarlılığa  ilgi  çekmek.  Çevre  temizliği  sadece  bugün  yaptığımız  etkinlikle  kalmamalı  hayatımızın  her  anında  temiz 
olma  en  önemli  öğedir' 
dedi. 


ilçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğünden  yapılan  açıklamaya 
göre:  29  Mayıs  2013  tarihinden  önce  girdikleri  sınav  sonucunda  ehliyet  almaya  hak 
kazanıp  da  ancak  ehliyet  belgelerini  almayanların  29  Mayıs  2015  günü  mesai  bitimine 
kadar  ehliyet  belgelerini  almaları  gerektiği  belirtildi. 

29  Mayıs  2013  tarihli  ve 
28661  sayılı  Resmî  Gazetede 
yayımlanan  Millî  Eğitim  Bakanlığı  Özel  Motorlu  Taşıt  Sürücüleri  Kursu  Yönetmeliğinin 
Geçici  2.  Maddesi  gereğince; 
29  Mayis  2013  tarihinden  önce 
düzenlenmiş  olan  sürücü  sertifikalarının,  Yönetmeliğin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  iki  yıl  içinde  sürücü  belgesine  dönüştürülmesi  gerekmekte  olup,  süresi  içerisinde 
sınıfına  uyan  sürücü  belgesi  ile 


değiştirilmeyen  sertifikaların 
geçerliliği  sona  erecek. 

Bu  nedenle;  mağduriyetlerin  yaşanmaması  için  29 
Mayıs  2013  tarihinden  önce 
sürücü  sertifikası  alıp  sertifikasını  henüz  sürücü  belgesine 
dönüştürmemiş  vatandaşlarımızın,  28  Mayıs  2015  tarihine 
kadar  sürücü  kursunun  bulunduğu  mahaldeki  Emniyet  Müdürlüğü  Trafik  Tescil  Şubelerinde  sürücü  sertifikalarını 
sürücü  belgesine  dönüştürmeleri  gerekiyor.  Aksi  halde 
sertifikalarının  geçerliliği  sona 
ereceği  belirtildi. 


Ahmet  Sayar  vefat  etti 


Aslen  ilçemiz  Uluköy 
köyünden  olup,  Cumhuriyet 
mahallesinde  ikamet  eden 
eski  berber  esnaflarından 
Ahmet  Sayar  (84)  vefat  etti. 

Haşan,  Hüseyin,  İdris, 
Bekir  ve  Mustafa  Sayar'ın 
babaları  bir  süredir  rahatsızlığı  nedeni  ile  tedavi  görüyordu.  Merhumun  cena¬ 


zesi  10  Mayıs  2015  Pazar  günü  Merkez  çarşı  caminde  ikindi  namazına  müteakiben 
kılınan  cenaze  namazının 
ardından  Yemişen  mezarlığına  defnedildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli 
ailesi  ve  yakınlarına  sabırlar 
dileriz. 


16  Nisan  2015  günü  ilçemizdeki  görevine  başlayan  Kaymakam  Kudret  Kurnaz, 
köy  gezileri  programı 
çerçevesinde  6  Mayıs 
2015  Çarşamba  günü 
6  köyümüzü  ziyaret 
etti. 

Beraberinde;  Garnizon  Komutanı  Alper 
Soner  Serin,  İlçe  Emniyet  Müdürü  İlhan 
Sönmez,  Müftü  Harun 
Yılmaz,  Özel  İdare  Müdürü  Muzaffer  Saykal, 
Kaymakamlık  Yazı  İşleri  Müdürü  Bünyamin 
Şahin,  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma 
Vakfı  Müdürü  Barış 
Gündüz,  Özel  İdare 
Şefi  Mustafa  Özcan  ile 
köy  gezilerini  sürdüren  Kaymakam  Kudret 
Kurnaz,  muhtarların 
ve  vatandaşların  sorunlarını  dinledi. 


Geziye  Karsavul 
köyü  ile  başlayan  kaymakamımız  daha  sonra  Karlık  köyünü  ziyaret  etti.  Öğle  saatlerinde  Yeşiltepe  köyüne  geçen  Kaymakam  Kudret  Kurnaz, 
köy  muhtarı  Hüseyin 
Altuntaş'ın  annesi  Esma  Altuntaş'ın  cenaze 
merasimine  katılarak 
daha  sonra  Sofualan 
köyüne  geçti. 

Saat  16.00'da  Gökpınar  (Orusu)  köyüne 
gelen  Kaymakam  Kudret  Kurnaz  ve  beraberindeki  heyet,  köy 
muhtarı  Metin  Şahin'den  köyün  sorunları  ve  kömür  madeni¬ 
nin  son  durumu  hakkında  bilgi  aldı. 

Program,  son  olarak  Alpaslan  köyü  ziyareti  ile  son  buldu. 


Yeşiltepe  Muhtarının 

M  M  .  M  a  M  M  I* 

uzuntulu  gunu 


Samsun-Ayvacık 
ilçesine  bağlıyken 
1990'lı  yıllarda  ilçemize  bağlanan  Yeşiltepe  köyü  muhtarı  Hüseyin  Altuntaş  anne  acısıyla  sarsıldı. 

5  Mayıs  2015  Salı 
günü  beyin  kanaması 
neticesi  hayatını  kaybeden  Esma  Altuntaş 
(56)'ın  cenazesi  6  Ma¬ 


yıs  Çarşamba  günü  Yeşiltepe  köyü  camiinde 
öğle  namazına  müteakip  kılınan  cenaze  namazı  sonrası  köy  kabristanlığında  defin  edildi. 

Merhuma  Cenab-ı 
Allah'tan  rahmet  kederli  ailesine  başsağlığı  dileriz. 


GENEL  KURUL  İLANI 

S. S.  9'Nolu  Taşova  Otobüsçüler  ve 
Minibüsçüler  Taşıyıcılar  Kooperatifi  nin  2014  yılı 
Olağan  Genel  Kurul  toplantısını  19  Haziran  2015 
Cuma  günü  saat  13:00'de  aşağıdaki  gündemi 
görüşmek  üzere  Belediye  Garajı  Taşova 
Kooperatifi  hizmet  binası/Taşova  adresinde 
yapılacaktır. 

Yeterli  çoğunluk  sağlanamaz  ise  bir  hafta 
sonra  26/06/2015  tarihinde  aynı  yer  ve  saat  ta 
yapılacağından  sayın  üyelerimizin  teşrifleri  rica 
olunur. 

YÖNETİM  KURULU 

GÜNDEM: 

1-  Açılış  ve  Yoklama.  2-  Divan  Teşekkülü  ve 
Saygı  Duruşu.  3-  Yönetim  ve  Denetleme  Kurulu 
Faaliyet  Raporlarının  okunması,  görüşülmesi, 
kabul  ve  ibrazı.  4-  2014  Yılı  Bilanço  ve 
Gelir/Gider  Hesaplarının  ayrı  ayrı  okunması, 
görüşülmesi,  kabul  ve  ibrazı.  5-  2015  yılı 
Tahmini  Bütçenin  Görüşülmesi  ve  Üye 
Aidatlarının  Tespiti.  6-Yönetim  Kurulu  ve 
Denetim  Kurulu  üyelerinin  seçimi.  7-Dilek  ve 
Temenniler,  Kapanış. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


12/05/2015 


İlçemizde  bu  yıl  "Anneler  Günü 

•• 


Tarih  ve  Doğa  güzelliğinin 


kutlamalarına  Burak  Onal  damgasını  vurdu 


dansı:  BARAKLI 


tamamladığı  için  herhalde 
iki  aydan  sonra  biraz  canlanmaya  başladı  ama  biz 
engelli  olduğunu,  kafasını 
ve  vücudunu  tutamadığını 
6  aylıkken  anlayabildik" 
dedi. 

O  günden  bu  yana  oğlu  Burak'ı  doktorlara  götürdüklerini  ancak  değişen 
bir  şeyin  olmadığını  belirten  cefakâr  anne,  "Doktor 
'ölecek'  dedi  ama  ciğerleriyle  bir  alakası  yokmuş. 
Oksijen  çadırında  geçirmesi  gereken  süreyi  dışarı¬ 
da  geçirmiş.  Daha  sonra 
oksijen  yetersizliğinden  bu 
şekilde  olduğunu  öğrendik.  İğnesi  yok,  ilacı  yok. 
Ankara  ve  Samsun'a  gittik, 
hareketler  yaptırdık  ama 
ancak  bu  kadar  gelişebildi" 
dedi. 

Önal,  22  yıldır  her  şeyini  Burak'a  göre  ayarladığını,  her  şeyiyle  kendisi¬ 
nin  ilgilendiğini  anlatarak, 
bu  süreçte  eşinden  de  çok 
destek  gördüğünü  kaydetti. 


Hayır  çarşısı  dualarla  açıldı 


1975  yılında  ilçemiz¬ 
de  Kurs  ve  Okul  Talebelerine  Yardım  Derneği  adı 
altında  kurulan,  erkek  ve 
kız  öğrenci  yurtları  ile  hizmet  veren  dernek  6-15 
Mayıs  2015  tarihleri  arasında  "Hayır  Çarşısı"  adı  altında  bir  kermes  düzenledi. 

Kermesin  açılış  konuşmasını  Kurs  Müdürü  Aziz  Yazıcı  yaptı.  Yazıcı  konuşmasında;  "Geleneksel 
hale  gelen  kermesimizde 
vatandaşımızın  ve  özellikle 
bayanlarımızın  hazırlamış 
olduğu  el  emeği  göz  nuru 
eserlerden  elde  ettiğimiz 
gelirler,  erkek  ve  kız  yurt¬ 


larımızda  bulunan  toplam 
100  öğrencimizin  eğitimlerine  harcanıyor,  "dedi. 

Ahmet  Aydınlı'nın 
Kur'an-ı  kerim  tilavetinden 
sonra,  Ahmet  Bozaslan'ın 


duaları  ile  kermesin  açılış 
kurdelesi  kesilerek  hayır 
çarşısı  misafirlerle  gezildi. 
Daha  sonra  misafirlere  yemek  ikram  edildi. 

Erkek  ve  kız  yurtları 


yararına  düzenlenen  kermeste;  Ev  yapımı  tatlıdan 
yaprak  sarmaya,  yazmadan  el  işi  yatak  örtüsü  pike 
takımlarından  mobilyaya, 
çocuk  bay  ve  bayan  kıyafe¬ 
te  kadar  çok  zengin  bir  ürün  çeşidi  öğrenciler  yararına  satışa  sunuluyor. 
6  Mayıs  Çarşamba  günü 
saat  11.00'de  eski  buğday 
pazarı  meydanında  açılışı 
yapılan  kermese;  Belediye 
Başkanı  Bayram  Öztürk, 
İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü 
Mustafa  Tümer,  AK  Parti  İlçe  Başkanı  Tekin  Sobacı  ve 
çok  sayıda  vatandaş  katıldı. 


AK  Parti  seçim  bürosu... 


devam) 

Seçimlere  ilişkin  "baraj  muhabbetinin  başını  alıp  gittiğini"  ifade  eden 
Bostancı,  şöyle  konuştu: 

"Aslında  bütün  partilerin  baraj  problemi  var.  İşin  gerçeği  bu.  HDP’nin  baraj  problemi,  yüzde  10'u 
geçecek  mi,  geçemeyecek 
mi  şeklinde.  Bence  geçe¬ 


meyecek.  MHP'nin  baraj  problemi  yüzde  10'un  üzerinde  kalmaya  çalışmak. 
CHP'nin  de  baraj  problemi 
var.  Geçen  seçimlerde  yüzde  25,9  almışlardı.  Şimdi 
trend  aşağı  doğru  iniyor. 
Bol  keseden  ne  kadar  vaat 
verirlerse  versinler,  milletimiz  bu  tür  laflara  şerbetli. 
CHP’nin  ne  olduğunu  bi¬ 


liyorlar,  ne  olmadığını  da 
biliyorlar.  CHP’nin  baraj  problemi  de  yüzde  20  civarında.  AK  Parti'nin  de  baraj 
problemi  var.  Bizim  barajımız  da  yüzde  50.  İnşallah 
bu  seçimlerde  bunu  aşacağız." 

"Yeni  Türkiye"  sözünü  AK  Parti'yle  birlikte  güçlenen  Türkiye  için  kullandıklarını  söyledi.  Bu  sözün 
'laf  olsun,  kafiyeli  olsun'  diye  kullanılmadığına  dikkati 
çeken  İpek,  şöyle  konuştu: 

"Yeni  Türkiye'yi  anlamak  için  eski  Türkiye'yi  hatırlamamız  lazım.  Şu  an 
gençler  bilmiyorlar.  30  yaş 
üstü  olanlar  AK  Parti'den 
öncesini  biliyorlar.  AK  Parti'den  önceki  Türkiye  eski 
Türkiye.  Yani  siyaseti  parçalanmış,  koalisyonlarla 
yönetilen,  ekonomisi  bozulmuş,  parlamentoda  iş 


edilgen,  bölgesinde  ötelenen  ve  geleceğini  planlayamayan  bir  ülkeydi  Türkiye.  AK  Parti  2002'de  iktidara  geldikten  sonra  yeni 
Türkiye'nin  adımlarını  attık.  Henüz  daha  yolun  başlarındayız.  Yolun  daha  ortasına  bile  gelmedik.  Türkiye'yi  çok  daha  büyük,  çok 
daha  güçlü  ve  dünyada  söz 
sahibi  olmuş  bölgesel  bir 
güç  haline  getirmek  için 
yapacağımız  daha  birçok  iş 
var." 

İpek,  7  Haziran  seçimlerinden  güçlü  şekilde 
çıkarak  yollarına  devam  edeceklerini,  Türkiye'yi 
dünyanın  gıpta  ettiği  şekilde  geleceğe  taşıyacaklarını 
söyledi. 

Seçim  bürosunun  açılışım  yapan  İpek  ve  Bostancı,  daha  sonra  partililerle  esnaf  ziyaretinde  bulundu. 


ZAYİİ- 

ZAYİİ- 

Taşova  Tekke  köyü  Muhtarlık  resmi  mühürünü 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum  Nüfus 

kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Kimlik  kartımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Kadir  Gedizli 

Hanife  Demir 

Tekke  Köyü  Muhtarı 

Gökpınar  Köy  ü-Taşova 

Tarihi  İpek  yolu  üzerin¬ 
de,  eski  kalesi  ve  zindanları 
ile  Roma  dönemine  kadar  uzanan  bir  yaşantı,  evet  burası:  Baraktı. 

Yıllar  öncesi  Antep'ten 
Yozgat'a,  oradan  da  Amasya'ya  uzanan  uzun  bir  yolculuk.  Köyün  o  zamanki  adı 
Başbaraklı,  Taşova  ise  Yemişhanı  adı  altında  bir  köy. 
Taşova  ilçe  olduktan  sonra 
Başbaraklı  ismi  kalkıp,  köy 
Aşağı  ve  Yukarı  Baraklı  olarak  ikiye  bölünerek  muhtarlık  olmuş.  1995  yılında 
belediyeye  statüsüne  dönüşen  Baraklılar;  Selçuklu, 
OsmanlI  ve  Cumhuriyet  gibi 
çok  anlamlı  üç  mahalle  olmuş  ama  2014  yılında  ilçe¬ 


mizdeki  bütün  belediyelerin 
kapanması  ile  Aşağı  ve  Yukarı  Baraklı  köylerine  yeniden  dönüşmüş. 

Aşağı  ve  yukarısı  ile  bir 
çok  tarihi  eseri  ve  doğal  güzelliği  içinde  barındıran  Aşağı  Baraklı'da  130  yıllık  ahşap  camii  ve  hala  faaliyet 
gösteren  300  yıllık  değirmen 
yıllara  meydan  okuyor. 

Yukarı  Baraklı  sınırlarında  bulunan  eşsiz  güzellikteki  Baraklı  şelalesini  özellikle  Mayıs  ayında  görmek  gerekiyor.  Bu  yıl  yoğun 
yağışlarla  en  güzel  günlerini 
yaşayan  35  metre  yükseklikten  düşen  şelalenin  sesi 
ve  manzarası  doyumsuz  bir 
güzellik  arz  ediyor. 


GENEL  KURUL  İLANI 


S.S.Taşova  Küçük  Sanayi  Sitesi  Yapı  Kooperatifinin 

2014  yılı  Olağan  Genel  Kurul  toplantısı  12  Haziran 

2015  Cuma  günü  saat  13:30'da  aşağıdaki  gündemi 
görüşmek  üzere  Çıraklık  Eğitim  Merkezi  /  Taşova 
adresinde  yapılacaktır. 

Yeterli  çoğunluk  sağlanamaz  ise  bir  hafta  sonra  19 
Haziran  2015  tarihinde  aynı  yer  ve  zaman  da 
yapılacağından  sayın  üyelerimizin  teşrifleri  rica 
olunur. 

YÖNETİM  KURULU 

GÜNDEM: 

1- Yoklama  ve  Açılış 

2-  Divan  Teşekkülü  ve  Saygı  Duruşu 

3-  Yönetim  ve  Denetleme  Kurulu  Faaliyet 
Raporlarının  Okunması  İbrası 

4- 2014  yılı  Bilanço  ve  Gelir/Gider  Hesaplarının  ayrı 
ayrı  okunması  İbrası 

5- 2015  yılı  Tahmini  Bütçenin  Görüşülmesi. 

6-  Kooperatifin  icraatlarını  gerçekleştirebilmesi 
için;  Gayrimenkulları  içinde  yer  alan  Sanayi  Mahallesi, 
Köprübaşı  mevkii,  G36B22C3D  paftasında,  194  Ada,  31 
Parsel,  Cilt  no:2  ve  Sayfa:  138  olan  683,08m2  Arsayı 
ihale  usulü  ile  satılması  için  Yönetim  Kuruluna  yetki 
verilmesinin  görüşülmesi. 

7-  Dilek  veTemenniler 

8-  Kapanış. 


İlçemizde  okul  ve  çeşitli  kurumlarca  kutlanan 
"Anneler  Günü'ne  engelli 
gencimiz  Burak'ın  hayat 
hikayesi  damgasını  vurdu. 
7  aylıkken  doğan  ve  kuvözde  kalması  gerekirken 
"ciğerleri  gelişmemiş,  ölecek"  diye  doktor  tarafından  eve  gönderilen  bedensel  engelli  Burak  Önal,  fedakâr  annesinin  ilgisiyle 
22  yıldır  hayata  tutunuyor. 

Anne  Nurgül  Önal 


(40),  yaptığı  açıklamada, 
oğlu  Burak'ı  22  yıl  önce  Amasya'da  erken  doğumla 
dünyaya  getirdiğini  anlattı. 

Erken  doğum  olduğu 
için  oğlunun  belli  bir  süre 
kuvözde  kalması  gerektiğini  ifade  eden  Önal,  birkaç  saat  durduktan  sonra 
doğumu  yaptıran  doktor 
tarafından  kuvözden  çıkarıldığını  belirtti. 

Doktorun,  Burak'ın  ci¬ 


ğerlerinin  gelişmediğini 
belirterek  "Kuvözde  tutmamıza  gerek  yok.  Ciğerleri  gelişmemiş,  ölecek. 
Nereye  götürürseniz  aynı 
şeyi  söylerler.  Alın  evinize 
gidin"  dediğini  anlatan 
Nurgül  hanım,  bunun  üzerine  oğlunu  kucağına  alarak  evlerine  geldiklerini 
söyledi.  Eve  getirdiklerinde  oğlunun  2  ay  hiç  ağlamadığını  dile  getirerek, 
"7  aylık  doğduğu  için  9  ayı 


Sayfa:  4  TAŞOVA  HAVADİS  12/05/2015 


TAŞOVA  HALKINA  DUYURU 


13  Mayıs  2015 
Çarşamba  günü  saat 
14.00'de 


Sn.  Genel  Başkanımız 
Dr.  Devlet  BAHÇELİ 
Amasya  Yavuz  Selim 
Meydanında  halkımıza  hitap  edecektir. 
Tüm  Taşova  Halkı  davetlidir. 

Araçlarımız  saat  12.00’de  parti  binası  önünden  hareket 

edecektir. 


Mehmet  SARI 

Milliyetçi  Hareket  Partisi 
Amasya  Milletvekili  Adayı 


Kadir  Kutay  SAMSUN 

Milliyetçi  Hareket  Partisi 
Amasya  II  Başkanı 


Aslan  BERBER 

Milliyetçi  Hareket  Partisi 
Taşova  İlçe  Başkanı 


Galiptir  bu  yolda  mağlup 


122  torunu  olan  Numan 
Dede’den  torunlarına  çağrı 


Enver  Cenik  ile  birlikte 


7  Mayıs  2015  Perşembe  günü  ilçe  spor 
salonunda  oynanan 
Hentbol  Erkekler  Süper 
ligi  Yanı  final  ilk  maçında  Beşiktaş  Mogaz 
hentbol  takımı,  Taşova 
Hentbol  Sporu  38-29 
mağlup  etti. 

Saat  17.00  de 
başlayan  maçta  Beşiktaş  ilk  yarı  üstün  bir  o- 


yun  sergileyerek  ilk  yarıyı  22-13  önde  bitirdi. 
İlk  yarıda  takımımızın 
gollerini  Anıl  ve  Dukiç 
3  er  gol,  Djura,  Adem 
Elçi  veKaan  2’şer  gol  ve 
Vişnevski  attı. 

2.  yarıda  dengeyi 
sağlayan  takımımız  bir 
ara  5-2  öne  geçtiyse  de 
16-16'lık  skorla  maç¬ 
tan  38-29  mağlup  ay¬ 


rıldı.  2.  yarıda  gollerimizi,  süper  bir  oyun 
sergileyen  Grbiç  7,  Djura  4,  Dukiç  ve  Adem 
Elçi  2'şer  gol  ve  Murat 
kaydetti. 

Hentbol  Erkekler 
Süper  Ligi  Play-off  Yarı 
Final  2.  seri  maçında 
10  Mayıs  2015  Pazar 
günü  saat  19.00'da  İstanbul  Süleyman  Seba 
Spor  salonunda  Beşiktaş  Mogaz'a  37-24 
mağlup  olduk. 

Süper  ligin  değişmez  şampiyonu  Beşiktaş  ilk  yarıya  hızlı 
başlayarak  ilk  20  dakikayı  12-5  önde  kapadı. 
20.  dakikadan  sonra 
toparlanan  takımımız 
farkı  4'e  indirdi  ve  ilk 


yarı  Beşiktaş’ın  16-  11 
üstünlüğü  ile  sona  erdi. 
İlk  yarıda  gollerimizi 
Djura  ve  Grbiç  3’er, 
Adem  Elçi  2,  Dukiç,  Anıl 
Yıldız  ve  Kaan  attı. 

İkinci  yarının  son 
15  dakikasında  tekrar 
baskılı  bir  oyun  kuran 
Beşiktaş,  sahadan  37- 
24  galip  ayrıldı.  2. 
yarıdaki  gollerimizi  ise; 
Djura  5,  Grbiç  4,  Vişnevski  2  Dukiç  ve  Adem 
Elçi  kaydetti. 

NTV  Spor  kanatınca  naklen  verilen 
maçın  3.  serisi  Beşiktaş 
Mogaz  ile  12  Mayıs 
2015  Salı  günü  saat 
19.00'da  Süleyman  Seba  Spor  salonunda  oynanacak. 
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1300  rakımlı,  ilçe-  Numan  Cenik'ten  122 
mize  43  kilometre  u-  torununa  bir  çağrı  var. 
zakta  en  eski  köyleri-  Tek  evli  olan  ve 

mizden  Şeyhli  köyünde  10  yıl  önce  eşini  kaybe- 
yaşayan  89  yaşındaki  den  Numan  dede,  oğlu 


yaşıyor  Son  6  ay  öncesine  kadar  sağlıklı  bir 
şekilde  hayatını  idame 
ettiren  Cenik  son  günlerde  rahatsız. 

Toplam  8  çocuğunun  tamamı  hayatta 
olan  Numan  dedenin 
evlatlarından  122  torunu  ve  torununun  torunları  ile  birlikte  132 
torunu  bulunuyor.  Numan  dedenin  halen 
Bursa,  İstanbul  ve 
Samsun  başta  olmak 
üzere  çeşitli  yerlerde 
yaşayan  torunlarını 
Ramazan  bayramında 
yanında  görmek  istiyor. 

İki  dönem  Şeyhli 
köyünde  muhtarlık  yapan  Numan  Cenik'in 
evlatları;  Ayşe'den  6 
çocuk  26  torun,  Kati- 
be'den  8  çocuk  ve  17 
torun,  Döndü'den  4  çocuk  7  torun,  Kamil'den 
6  çocuk  10  torun,  Saliye'den  5  çocuk  9  torun,  Selver'den  5  çocuk  10  torun,  Enver'den  6  çocuk  2  torun  olmak  üzere  122 
torunu  var. 

Numan  dedeye 
hayırlı  uzun  ömürler 
diliyoruz. 
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